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-Orgelspel  
 

-Woord van welkom en mededelingen 
 

Zingen: LB 281: 1, 2, 3 en 4 Wij zoeken hier uw aangezicht 
 

Bemoediging en groet 
 

(de gemeente kan gaan zitten) 
 

-De liturgische schikking (bij Lukas 1 : 39-45: Maria bij Elizabet)  
 

Symboliek (vervolg 3e advent): 
De ontvangende lijn is naar boven geschoven, dicht bij 
het licht. In de ontvangende lijn zijn twee amaryllisbollen 
neergelegd, de bloem is diep verborgen in de bol. De 

twee bollen symboliseren Maria en Elizabet. 
 

Over het thema: Het kind dat zal komen (ouderling van dienst) 
 

Aansteken van de adventskaars (ouderling van dienst) 
 
 

Psalmgebed Psalm 25, Van David (voorganger):  
 

Naar U, Heer, gaat mijn vertrouwen uit, 
mijn God, op U vertrouw ik, maak mij niet te schande, 
laat mijn vijanden niet triomferen. 
Zij die op U hopen, worden niet beschaamd, 
beschaamd worden zij die U achteloos verraden. 
 

Zingen: Psalm 25 (uit de Nieuwe Psalmberijming; melodie Liedboek) 
 

2 Heer, leer mij uw waarheid kennen 
 en uw onderwijs verstaan. 
 laat mij aan uw wegen wennen, 
 help mij in uw spoor te gaan -  
 God, U bent het die mij redt. 
 Hele dagen, hele nachten 
 ben ik hoopvol in gebed 
 altijd blijf ik U verwachten. 
 



3 Heer, denk niet aan mijn verleden; 
 straf mij niet, maar spreek mij vrij. 
 Laat mij delen in uw vrede 
 ga barmhartig om met mij. 
 Heer, U kent vanaf mijn jeugd 
 al mijn zonden en gebreken - 
 denk toch niet aan wat niet deugt, 
 maar laat uw genade spreken. 
 

Voorganger: 
Goed en rechtvaardig is de Heer: 
Hij wijst zondaars de weg, 
wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor. 
Hij leert hun zijn paden te gaan. 
Liefde en trouw zijn de weg van de Heer 
voor wie de wetten van zij Verbond onderhouden. 
Aan wie in ontzag voor Hem leven, 
leert de Heer de rechte weg te kiezen. 
Hun leven verloopt in voorspoed 
en hun kinderen zullen het land bezitten. 
De Heer is een vriend van wie Hem vrezen, 

Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. 
 
6 Wat een wonder mag dit heten: 
 God laat ieder die Hem dient 
 zijn verbondsgeheimen weten. 
 Hij beschouwt ze als een vriend. 
 Op de Heer richt ik mijn blik; 
 door zijn trouw laat ik mij leiden. 
 Als ik vastraak in een strik, 
 zal Hij mij opnieuw bevrijden. 
 

Voorganger: 
Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, 
vergeef mij al mijn zonden. 
Zie met hoevelen mijn vijanden zijn, 
hoe ze mij dodelijk haten. 

 



8 Laat oprechtheid mij bewaren; 
 geef mij leven in uw licht. 
 Ondanks dreigende gevaren 
 is mijn hoop op U gericht. 
 Heer, op wie mijn hart vertrouwt, 
 God in wie ik ben geborgen, 
 maak het volk waarvan U houdt 
 vrij van lijden en van zorgen. 
 

Voorganger: 
Heer, verlos Israël, 
verlos het van al zijn angsten.  
 
 

Zingen: LB 458 Zuivere vlam 
 

Zuivere vlam, verdrijf met je licht 
de angsten van ons hart. 
 

Zuivere vlam, verdrijf met je licht 
de schaduw van de dood. 
 

Zuivere vlam, verdrijf met je licht 
de angsten van ons hart. 
 

Lezen: Jeremia 1: 4-12 en 6:16 (lector) 
 

4De HEER richtte zich tot mij: 5‘Voordat Ik je vormde in de moederschoot, had 
Ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had Ik je al aan mij 
gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt.’ 6Ik riep: ‘Nee, HEER, mijn 
God! Ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong.’ 7Maar de HEER antwoordde: 
‘Zeg niet: “Ik ben te jong.” Richt je tot iedereen naar wie Ik je zend en zeg alles 
wat Ik je opdraag. 8Wees voor niemand bang, want Ik zal je terzijde staan en 
je redden – spreekt de HEER.’ 9En de HEER strekte zijn hand uit, raakte mijn 
mond aan en zei tegen mij: ‘Hiermee leg Ik mijn woorden in jouw mond. 10Nu, 
op deze dag, geef Ik je gezag over alle koninkrijken en volken, om ze uit te 
rukken en te verwoesten, te vernietigen en af te breken, of om ze op te bouwen 
en te planten.’ 
 



11De HEER richtte zich tot mij: ‘Wat zie je, Jeremia?’ Ik antwoordde: ‘Ik zie een 
amandeltwijg.’ 12‘Dat zie je goed,’ zei de HEER. ‘Zo zeker als een amandelboom 
in het voorjaar uitbot, zo zeker laat Ik mijn woorden uitkomen.’ 
 

Jeremia 6 : 16 
 

16Dit zegt de HEER: 
Je staat op een kruispunt, kijk goed! 
Vraag na hoe de oude wegen liepen. 
Welke weg leidt naar het goede? 
Sla die in, en vind rust. 
Maar zij zeggen: “Dat doen wij niet.” 

Zingen: LB 439: 1 en 2 Verwacht de komst des Heren 
 

Lezen: Lukas 2: 8-15 (lector) 
 

8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden 
de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en 
werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig 
schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed 
nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: 11vandaag is in 
de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12Dit zal voor 
jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken 
gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de engel een 
groot hemels leger dat God prees met de woorden: 

14‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij 
liefheeft.’ 

15Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen 

elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er 
gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 
 
 

Zingen: LB 485 Zeg eens herder, waar kom jij vandaan? 
 

Allen = allen 
Solo = voorganger 

 
 
 



Preek 
 

Zingen: LB 723 Waar God de Heer zijn schreden zet 
 

Gebeden 
 

Toelichting op de diaconale collecte (PKN Jonge Generaties) 
 

Zingen: LB 286 Waar de mensen dwalen in het donker 
 

Zegen 
 

Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basissymboliek Advent en Kerst 2024 
 

Het grondidee voor de serie schikkingen in de adventstijd 
is ‘het licht verwachten’. Vanaf de eerste zondag zien we 
het licht al, al is het nog ver weg. Er is de wens om het 
licht te ontvangen, al sluimert deze wens nog aan het 
begin van de adventstijd. We kozen daarom voor een 
ontvangende lijn, alsof het armen zijn om het goede te 
ontvangen. De lijn is verbonden aan een hoge kandelaar. 
Op de eerste zondag is de ontvangende lijn onder aan 
de kandelaar bevestigd, elke zondag komt de lijn dichter 
bij de kaars. Met Kerst omarmt de lijn de kaars. 
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