
Liturgy 
foar de fiering fan de 2e advint 

 
 

Sint Janstsjerke Deinum, 8 desimber 2024  
 

    Foargonger:   Ds. Liuwe Westra 
                               Oargelist:           Lucas Wiersema 
                               Lector:           Renske van der Meer 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Oargelmuzyk 
 

Wurd fan wolkom en meidielings 
 

Liet: Psalm 80 : 1 en 2 
 

Fotum en groet 
 

(de gemeente mei sitten gean) 
 

Liet 463 : 1, 2 en 3 
 

It blomstik (symbolyk sjoch lêste side liturgy): 
 

Vervolg op de beschrijving van de 1e advent: 
De ontvangende lijn is iets naar boven geschoven. In de 
ontvangende lijn is een schaaltje water geplaatst. Onder 
de ontvangende lijn zijn verse rechte en kronkelige 

takken bevestigd. 
 

Oer it thema fan de 2e advint: “profetie van Gods toekomst”  
(âlderling fan tsjinst) 
 

Oanstekke fan de earste en twadde advintskears  
(âlderling fan tsjinst) 
 

Gebed  
 

Liet 463 : 6, 7 en 8 
 

Gebed 
 

Skriftlêzing: Lukas 3 : 1 - 6 (lector) 
 

1Yn it fyftjinde regearingsjier fan keizer Tibearius, doe’t Pontius Pilatus 

steedhâlder wie fan Judéa, Herodes regearre oer it lânsdiel Galiléa, syn broer 

Filippus oer Ituréa en Trachonitis, en Lysanias oer Abilêne, 2ûnder it hege-

prysterskip fan Annas en Kajafas, iepenbiere God Him oan Johannes, de soan 

fan Sacharias, yn ’e iensumheid. 3Hy teach doe de hiele Jordaankrite troch en 

preke, dat de minsken har bekeare soenen en har dope litte. God soe har dan 

de sûnden ferjaan. 

4Sa stiet it ek beskreaun yn it boek mei godsspraken fan profeet Jesaja: 



Der is ien yn ’e woestyn, dy ropt: 

Meitsje de wei foar de Hear ree, 

meitsje rjochte paden foar Him. 

5Alle delten moatte folstoart wurde, 

alle bergen en hichten sljochte, 

de bochtige paden moatte rjocht, 

bulterige banen flak. 

6Alle minsken sille sjen, dat God ferlossing bringt. 
 
 

Liet 456B : 1, 2, 3 en 4 
 

Preek 
 

Oargelmuzyk 
 

Liet 452 
 

Gebeden 
 

Taljochting op de diakonale kollekte (KIA werelddiaconaat Ghana)* 

         

Slotlied: Liet 440 
 

Seine 
 

Oargelmuzyk 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Basissymboliek Advent en Kerst 2024 
 

Het grondidee voor de serie schikkingen in de adventstijd 
is ‘het licht verwachten’. Vanaf de eerste zondag zien we 
het licht al, al is het nog ver weg. Er is de wens om het 
licht te ontvangen, al sluimert deze wens nog aan het 
begin van de adventstijd. We kozen daarom voor een 
ontvangende lijn, alsof het armen zijn om het goede te 
ontvangen. De lijn is verbonden aan een hoge kandelaar. 
Op de eerste zondag is de ontvangende lijn onder aan 
de kandelaar bevestigd, elke zondag komt de lijn dichter 
bij de kaars. Met Kerst omarmt de lijn de kaars. 
  
 

  Banknummer kerk: Protestantse Gemeente Boksum-Blessum-Deinum 
  NL88RABO 0119 3579 41 
*Banknummer Diaconie Terpoarte: NL47RABO 0313 2001 81 
 

NB Woensdag 11 en vrijdag 13  december Kerststukjes maken. Ons Huis 15.00 uur. 
      Opgeven vóór 9 december via activiteiten@terpoarte.nl 
NB U kunt zich nog opgeven voor de (senioren) kerstviering op woensdag 18 december bij 
      Alie Hessels: famhessels79@gmail.com of activiteiten@terpoarte.nl   
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