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De Paaskaars brandt 
 

Welkom  door de ouderling van dienst 
 

Intochtspsalm  Psalm 89 
 

1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 

des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 

hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 

2 Mijn uitverkoren knecht, zo spreekt des Heren mond, 
is David die Mij dient, hem gaf Ik mijn verbond, 
aan hem en aan zijn huis heb Ik mijn eed gezworen, 
voorgoed zal uw geslacht de heerschappij behoren. 
Uw kinderen zal Ik de eeuwen door geleiden, 
Ik schraag uw troon en rijk tot aan het eind der tijden. 

 

(de gemeente kan gaan zitten) 
 

 
Laten we deze dienst in stilte voorbereiden 
 

Stilte 
 

Bemoediging 
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 

en niet laat varen het werk van Zijn handen 

Groet 
Genade barmhartigheid en vrede 

zij u van God, de Vader 
en van Christus Jezus, onze Heer 
Amen 

 



Gebed 
 

 
 
Kyrie 
 

Laten we God aanroepen vanuit de nood van de wereld. We zingen 
Kyrië eleison 

 
 

Laten we God prijzen want zijn barmhartigheid kent geen einde.  

Lied: Gezang 487: 1, 2 (Gloria) 

1 Eare_oan God yn dizze dagen, 
eare_oan God yn dizze tiid. 
Minsken fan syn wolbehagen, 
rop op ierde frede út! 
Gloria in excelsis Deo. 
Gloria in excelsis Deo. 

2 Eare_oan God, ús Heit en Heare 



en ús kening grut yn macht. 
Eare_oan God dy’t kaam op ierde, 
dy’t ús ljocht is yn ’e nacht. 
Gloria in excelsis Deo. 
Gloria in excelsis Deo. 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 

Lied: Gezang 503 
 

1 Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron, 
de oorsprong der schepping, de rijzende zon: 
dit leven zal stralen, door God zelf bemind. 
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind. 

2 Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt. 
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht: 
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur, 
wordt licht en geleide in ons donkerste uur. 

4 Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt, 
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd. 
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht, 
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht. 

 

 

Schriftlezing: Lucas 2: 21 
 

21 Toen  er acht dagen  verstreken waren  en Hij besneden zou 
worden, kreeg  Hij de naam Jezus, die de  engel had genoemd nog 
voordat Hij in de schoot van zijn moeder was  ontvangen. 
 

Lied: gezang 512 
 

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in ’t oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 

2 uw naam die onze wonden heelt 



en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 

3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 

4 al wat ik doe, al wat ik wil, 
het is te zwak, te koud, 
maar sterk en vurig wordt de ziel 
wanneer zij U aanschouwt. 

5 Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 
een zon diep in de nacht, 
roep ik uw nadering reeds uit 
omdat ik U verwacht. 

Preek 

Orgelmuziek 

Lied: Gezang 498 

1 Betlehem, o uitverkoren 

stad in ’t veld van Efrata, 
in u is een vorst geboren 

als een nieuwe Jozua. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

2 In het ondoordringbaar duister, 
in onzekerheid en pijn, 
in het land van licht noch luister 
zal Hij onze Redder zijn. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

3 Heft uw hoofden, kleine mensen, 



als uw nieuwe koning komt. 
Hij doorbreekt de oude grenzen, 
Hij maakt recht wat is gekromd. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

Dank en voorbeden  
Dankgebed/voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 
 

Toelichting op de diaconale collecte (Voedselbank)* 
 

Slotlied: Gezang 799: 1 en 6 
 

1 Kom, kinderen niet dralen, 
want de avond is nabij! 
Wij zouden licht verdwalen 

in deze woestenij. 
Kom, vatten wij dan moed 

naar de eeuwigheid te streven, 
van kracht tot kracht te leven. 
In ’t eind is alles goed. 

6 Wij moesten het maar wagen 

– ’t is wel het wagen waard – 

om niets meer mee te dragen 

dat onze ziel bezwaart. 
De wereld is te klein! 
Kom, ga met Jezus mede 

in alle eeuwigheden! 
Het moet toch Jezus zijn! 
 

Wegzending en zegen 
 

De Here zegent U en behoedt U. 
De Here doet zijn aanschijn over u lichten  en is u genadig 

De Here verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede 
 



Gezongen Amen 
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